
 

Stille week en Pasen 2026 

 

 

 

 

“Onderweg naar Hoop en Vertrouwen” 

 

PG Wijhe  



“Onderweg naar hoop en vertrouwen”: vooraf 
 

Voor iedereen:  

Welkom in deze dienst, en in alle vieringen! 

Al vele jaren worden er tijdens de week voorafgaande aan Pasen – de Stille 

week- korte vieringen gehouden. 

Dit jaar is er gekozen voor het thema : “Onderweg naar hoop en vertrouwen” 

Naast deze vieringen zijn de kinderen ook bij dit thema betrokken, en doen ze 

mee op hun eigen manier wat bij hen past. Horen ze de verhalen over de 

laatste dagen van Jezus leven en vieren ze op witte donderdag thuis een 

avondmaal, wandelen ze op goede vrijdag stilletjes langs bepaalde plekken 

door Wijhe, en is er een kinderpaaswake. Zo horen en denken ze na over 

verdriet en pijn, maar ook dat God licht geeft en iets nieuws begint.  

 

De vieringen in de kerk:  

De vieringen in de kerk op witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag 

zijn vooral bedoeld om tot inkeer te komen. Om samen te luisteren naar 

woorden en liederen, samen te geloven en te bidden ter voorbereiding op het 

Paasfeest. Om stil te staan, bij de lijdensweg van de Zoon van God, de mens 

geworden  Jezus, en om ons te bezinnen wat dit voor ons allen, en voor ons 

persoonlijk betekent. Op paasmorgen vieren we de vreugde, door de 

opstanding van Jezus. 

 

Symboliek:  

De vieringen zijn liturgisch van opzet, en er zijn rituelen die een diepere 

betekenis hebben. Zoals de liturgische kleur bij elke viering. Maar er zijn ook 

stiltes naast de woorden en liederen, en is er de symboliek van de beker, het 

brood, het doopvont, het kruis en het Licht van de Paaskaars.  

En heeft elke viering een eigen thema, voor “onderweg”.  

 

Onderweg in deze stille week en in ons dagelijks leven merken we dat er 

allerlei stenen liggen die ons hinderen.  

Stenen die het leven zwaar maken. 

Stenen die Jezus heeft ervaren, en moest dragen. Heeft gedragen. 



Maar mogen we ook ontdekken dat God ons tegemoet komt, en ons Zijn 

liefde geeft. En het lichter wordt. Dat geeft hoop en vertrouwen. 

 

Stap voor stap, steen voor steen, breekt het licht en de vreugde door van 

Pasen. 

En zien en ervaren we de goede en sterke krachten van God’s Heilige Geest 

die waait, over de wereld en in ons leven, en hoe dit symbolisch verbeeld 

wordt in de bloemschikking.  

 

 

“Onderweg naar hoop en vertrouwen”: de vieringen 
 

Witte donderdag: 2 april: 

Jezus viert op de avond van het Joodse paasmaal samen met zijn leerlingen 

het Pascha, en geeft brood en beker een nieuwe betekenis. Wij vieren samen 

het Heilig Avondmaal. 

Thema: “…delen en helen…” 

Aanvang 19.30 uur 

Liturgische kleur: wit, met de betekenis van: vreugde en licht 

Voorgangers: ds Henk Zeefat en Dorien Koetsier 

Lector: Bettie Woestmaat 

Organist: Roelof van den Berg 

 

Goede vrijdag: 3 april: 

We luisteren stil en ingetogen naar de verhalen over het lijden en sterven van 

Jezus aan het kruis.  

Thema: “…loslaten en verlaten…” 

Aanvang: 19.30 uur 

Liturgische kleur: paars, met de betekenis van: bezinning en verwachting 

Voorganger: Dorien Koetsier 

Lector: Jannie Kelder 

Organist: Martin van Heerde 

 



Stille zaterdag: 4 april 

We waken bij het kruis. En het is donker, duister en stil. We horen hoe God 

keer op keer licht brengt in de duisternis en zich laat zien en horen. 

Thema:”…bezinnen en beginnen…” 

Aanvang: 21.00 uur 

Liturgische kleur: paars, met de betekenis van: bezinning en verwachting 

En wit: met de betekenis van vreugde en licht 

Voorganger: Dorien Koetsier 

Lector: Jetty Kruiter 

Jongere: Sem van der Kolk 

Organist: Roelof van den Berg 

Solist: Cora de Koning 

 

Pasen: zondag 5 april 

We vieren samen de overwinning van het leven op de dood. We vieren dat 

Jezus is opgestaan uit de dood, en leeft. En hoe we verder kunnen in het 

leven. 

Thema: “…vertrouwen en bouwen…” 

Aanvang: 10.00 uur 

Liturgische kleur: wit, met de betekenis van: vreugde en licht 

Voorganger: Dorien Koetsier 

Lector: Arianne Wennekes 

Mmv cantorij olv Martin van Heerde 

Organist: Roelof van den Berg 

 

Bij alle vieringen is er de medewerking  van het beamteam, en andere 

vrijwilligers.  

 

Voor de kinderen zijn er in de stille week ook aktiviteiten en vieringen. Op 

paasmorgen zijn ze welkom in de kerk; ook is er kindernevendienst. 

 

De inhoud van de liturgie wordt elke viering getoond op het beeldscherm. 

U kunt het ook volgen via : www.kerkdienstgemist.nl                                    


