
ACTIVITEITENPROGRAMMA 2023-2024 VOOR JONG EN OUD GEORGANISEERD DOOR DE 
PROTESTANTSE GEMEENTE WIJHE EN IN KLEIN SALLAND VERBAND 
   
Voorwoord 
 
Voor u ligt het nieuwe Activiteiten-programma voor het seizoen 2024-2025.We hebben geprobeerd 
een gevarieerd  programma samen te stellen.  
Ook dit jaar zijn er weer activiteiten in Klein Salland verband. Houd hiervoor het kerkblad in de gaten.  
U zult begrijpen dat met de komst van ds. Job Stein in september er van alles kan veranderen in het 
programma, we laten u dat weten via de bekende kanalen.  
 
Als u belangstelling heeft voor een activiteit wilt u zich dan op tijd aanmelden bij de persoon die bij de 
activiteit staat? Dit om teleurstelling te voorkomen als er vele aanmeldingen zijn bij een activiteit.  
 
 
PASTORAAT 
 
Persoonlijk contact 
Als u graag persoonlijk huisbezoek wilt, kunt u dat aangeven. Voor de wijken 1, 2 en 3, kunt u terecht 
bij kerkelijk werker Dorien Koetsier. Ze is bereikbaar op tel. 06 – 241 206 55. 
Voor de wijken 4, 5 en 6 kunt u, zolang we vacant zijn, contact opnemen met de scriba Jeanette 
Koekkoek, 06-20152662. Na 22 september kunt u contact opnemen met ds. Job Stein, zijn 
telefoonnummer kunt u vanaf oktober vinden in het kerkblad.  
    
Gemeenteavonden 
De gemeenteavonden worden zoals gebruikelijk gehouden na de viering op dankdag 6 november en 
op biddag 12 maart. Het thema voor de avonden is nog niet bekend, maar daarover kunt u t.z.t. lezen 
in het kerkblad. Ook wordt u op de gemeenteavonden geïnformeerd of bijgepraat over allerlei zaken 
in onze gemeente. U hoeft zich hiervoor niet op te geven. 
 
Ouderenbijeenkomsten 
Jaarlijks worden er door de Taakgroep Ouderen in samenwerking met de predikant en kerkelijk 
werker de kerst- en paasbijeenkomst georganiseerd.  
 
Begeleiding: Taakgroep Ouderen 
Opgave: Aanmelden: Sannie van Ravenhorst, sannie-jaap@hotmail.com of Rita van de Streek  
 gerritrita@home.nl 
Data:   woensdagmiddag 18 december en 9 april 
Tijd:   15.00 uur – 18.00 uur 
Plaats:   ’t Langhuus 
 
 
GESPREKSKRING 
 
Gesprekskring onder leiding van Dorien Koetsier 
Om de 5 weken komen we op een dinsdagmiddag bij elkaar in het Langhuus, om samen na te denken 
en te praten over allerlei onderwerpen wat ons bezighoudt in het leven, het samenleven en het 
geloof. We maken gebruik van een gespreksspel, of we gaan wat dieper in op éen thema. In een sfeer 
van vertrouwen en gezelligheid leer je elkaar zo ook wat beter kennen.  
Ieder is hierbij van harte welkom. 
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Plaats: Langhuus 
Tijd: 14.30-16.00 uur 
Data: 3 september, 1 oktober, 12 november 2024 
           7 januari, 11 februari, 18 maart en 13 mei 2025 
Begeleid door Dorien Koetsier ( kerkelijk werker)  
 
 
Ontmoetingsgroep ‘Als je je partner moet missen’ 

Vanuit de protestantse en katholieke kerken samen van Olst-Wijhe-Boskamp- Raalte, worden er drie 
ochtenden georganiseerd, waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten rond het verlies van hun 
dierbare partner. Deze ochtenden komen voort uit de ontmoetingsgroepen voor mantelzorgers en 
hebben een zelfde opzet. Zo beginnen we met een gesprek aan de hand van een doordacht thema, is 
er een bezinningsmoment in de kerk en is er aansluitend een eenvoudige maaltijd. Elke ochtend is op 
een andere locatie, dat later nog bekend wordt gemaakt.  
 
Data: dinsdag 8 oktober, 5 november, 19 november 2024 
Tijd: 10.00 -12.30/13.00 uur 
Begeleidt door: Lonneke Gunnink – van den Berg,   pastoraal werker  
                             lonnekegunnink@parochieheiligkruis.nl            - 038-4527475 
                             Dorien Koetsier,                                   kerkelijk werker 
                             dorien.koetsier@pgwijhe.nl                                  - 06- 24120655   
 
Voor het voorjaar 2025 wordt er ook een ontmoetingsgroep georganiseerd; thema en data volgen.             
  
 
 
2G@ther 
De naam van de groep zegt het al: SAMEN. 
Dit is een groep volwassenen die op zoek zijn naar verdieping in geloof en dit met anderen willen 
delen en/of nieuwsgierig zijn naar hoe anderen hierover denken. 
De avonden worden ingevuld en geleid door de groep zelf. Soms wordt er iemand uitgenodigd om 
een avond te verzorgen. De avonden vinden maandelijks, op een vrijdagavond, bij iemand thuis 
plaats. 
 
De data voor dit seizoen zijn: 20 september, 11 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 14 
februari, 14 maart,11 april, 9 mei en 13 juni. 
Belangstelling om een keer een avond aan te schuiven? We horen graag van je!  
 
Contactpersoon: Marieke van Ravenhorst, mariekevanravenhorst@hotmail.com 
 
 
Tafelgesprekkengroep  
In deze groep (leeftijd 35 en ouder) wordt veel ingegaan op persoonlijke ervaringen en belevingen. 
Hoe je in het leven staat, met of zonder God. Je gedragen voelen door een ander. Mooie en moeilijke 
tijden. Naar aanleiding van een bijbelstuk komen er ervaringen en meningen op tafel. Wil je graag 
iets delen, in een vertrouwelijke sfeer, uit eigen je ervaringen of wil je graag een luisterend oor? Voel 
je welkom! 
  
Opgave:              Teun van der Kolk, teunvdkolk@hotmail.com  
Data:                   woensdag 11 september wil ik graag beginnen, daarna met elkaar afspreken wat   
  het beste uitkomt. Er zijn 6 bijeenkomsten tot aan Pasen. 
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Tijd:                     20.00 uur  – 21.30 uur 
Plaats:                ’t Langhuus 
 

 
OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
Lezing over Twiga dukina door Gerjanne van Ravenhorst 
Gerjannne van Ravenhorst zal een avond verzorgen waar zij gaat vertellen over haar 
levenswerk Twiga dukina in Rwanda. Dit is het Klein Salland diaconale project van 2024. 
Meer informatie hierover kunt u vinden in het kerkblad.  
Opgave is niet nodig. 
Locatie:  ’t Langhuus 
Datum: 26 september 
Tijdstip: ?? 
 
 
Klein Salland wandeling  
Nadere bijzonderheden kunt u te zijner tijd vinden in het kerkblad.  

Opgave: Gerrit Visscher: gerrit@w3future.com 
Data:    8 november  

  11 april  
 

Bijbelquiz in Klein Salland verband  
Wat weet u van de Bijbel? Wilt u nieuwe dingen ontdekken? Ga dan de uitdaging aan met uzelf en 
met anderen. Elk jaar rond de Nationale Bijbelzondag wordt in veel plaatsen de bijbelquiz 
georganiseerd. Een bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes. De vragen worden 
ondersteund met filmpjes. De quiz is van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en bestaat uit een 
aantal meerkeuzevragen.  Dit jaar wordt het in Klein Salland verband gehouden in Wijhe 
 

Opgave: Jeanette Koekkoek-Dragt, pgwijhe8@pgwijhe.nl 06 – 201 526 62 
Datum:  14 januari 2025 
Tijd:   20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur 
Plaats:   Langhuus Wijhe 

 
 
Kerkgeschiedenis door Dineke van Hoegee 
Dineke neemt ons ook dit seizoen weer twee avonden mee op de voor ons bekende manier in haar 
mooie verhalen. Nadere informatie volgt ter zijner tijd in het kerkblad.   
 

Opgave:   Jeanette Koekkoek-Dragt, pgwijhe8@pgwijhe.nl 06 – 201 526 62 
Data:  woensdag 12 februari en woensdag 26 februari 
Tijd:  20.00 uur – 22.00 uur 
Plaats:  ‘t Langhuus  
 
 

JEUGD- EN JONGERENWERK 
 
Doopvoorbereidingen 
Voor het komende seizoen staat er  een doopdienst gepland op zondag 27 oktober. In het 
kerkblad worden ter zijner tijd de andere data bekend gemaakt  Voor de doopdienst komen 
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de doopouders, de (jeugd)ouderling en de voorganger een avond bij elkaar om te praten 
over de doop en de doopdienst.  
 
Kerk-op-schoot-viering  
 
Als kerk willen we ook de verbinding houden met de allerjongsten en hun 
(groot)ouders/verzorgers. Daarom willen we ook dit seizoen twee keer een kerk-op-schoot-
viering organiseren voor baby’s, peuters van 0 tot 4 a 5 jaar en hun 
(groot)ouders/verzorgers. Met deze vieringen maken jonge kinderen op een speelse manier 
kennis met geloof en kerk en tevens is er ruimte voor de ouders om op informele manier 
elkaar te ontmoeten met een kop koffie of thee. Ouders en kinderen worden persoonlijk 
uitgenodigd.  
 
Data:    worden bekend gemaakt in het kerkblad 
Tijd:   11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur 
Plaats:   ’t Langhuus 
Contactpersonen:  Annie van Binsbergen- v.d. Wiel en Tineke Geerligs 
 
Kliederkerk 
Als er een Kerk-op-schoot-viering is organiseren we tevens voor de kinderen van 4 a 5 tot 12 
jaar en de (groot) ouders/verzorgers een Kliederkerk in ’t Langhuus. Dan gaan de kinderen 
met hun ouders naar aanleiding van een bijbelverhaal aan de slag met creatieve 
verwerkingen. 
 
Data:    worden bekend gemaakt in het kerkblad 
Tijd:   11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur 
Plaats:   ’t Langhuus 
Contactpersonen:  Teun van der Kolk en leiding van de kindernevendienst 
 
Rondom 4 
In september worden de ouders van de kinderen die in 2023 vier jaar worden uitgenodigd  
om met elkaar in gesprek te gaan over hoe dat eigenlijk is: je kind opvoeden met het geloof. 
We zullen die avond ook de viering voor de 4-jarigen voorbereiden. De dienst wordt 
gehouden op 6 oktober.  
 
Contactpersoon:  ds. Job Stein 
 
Kindernevendienst 
Elke zondag, tijdens de morgendienst, wordt er kindernevendienst gehouden voor de 
kinderen van 4 tot en met 12 jaar (groep 1 tot en met 8) waarbij het Bijbelverhaal centraal 
staat. Voor de Bijbellezing verlaten de kinderen de kerk en gaan naar hun eigen ruimte in ‘t 
Langhuus. Voor de zegen komen de kinderen terug in de kerk. 
Met Advent/Kerst en Veertigdagentijd/Pasen zijn er speciale projecten. De 
kindernevendienst kan altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken, zowel voor het begeleiden 
van de kindernevendienst als op projectbasis bij de projecten. 
 
Contactpersoon: Annie van Binsbergen-van der Wiel (a.vanderwiel@hotmail.com) 



 
Startweekend 

Op vrijdag 13 september starten we het nieuwe seizoen met het startweekend.  

Een activiteit voor alle kinderen van de kindernevendienst;  

De aanvangstijd wordt bekend gemaakt in het kerkblad. .  

Groep 5 tot en met 8; 18.30 uur tot 20.00 uur 

12 plus; vanaf 20.00 uur tot ??? 

Noteer alvast in jullie agenda!  

 
Clubwerk 
Club is voor alle kinderen van groep 5 tot en met 8. Tijdens het clubseizoen komen we 
eens in de 2 weken op vrijdagavond (m.u.v. de schoolvakanties) bij elkaar in ‘t Langhuus. 
Op deze clubavonden doen we allerlei leuke dingen, bijvoorbeeld: spelletjes, knutselen, 
film kijken, zwemmen, Sinterklaas vieren, Sirkelslag en voetballen. Meestal beginnen we 
met een verhaal uit de Bijbel, een gedicht of een gesprek over wat de kinderen bezig 
houdt. Wil je nog meer informatie? Mail naar Sandra Bos, sandrabos@ziggo.nl, Lieneke 
Oosterink, Lienekoos@hotmail.com  
 
Clubkamp 
Het clubwerk wordt jaarlijks afgesloten met een clubkamp. Dit vindt plaats op 28, 29 en 30 
maart 2025 
 
12 Plus groepen 
Voor de jongeren van 12 tot zo’n 17 jaar, die naar het voortgezet onderwijs gaan, zijn er 
eens in de 2 weken op vrijdagavond leuke bijeenkomsten.  We kletsen met elkaar over 
onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn. En uiteraard ook doe-activiteiten.  
Sirkelslag,  keertje zwemmen of schaatsen. We beginnen op vrijdag 13 september om 
20.00 uur in ’t Langhuus. En dan bespreken ook de verdere activiteiten voor het seizoen.   
   
Contactpersonen: Sandra Bos, sandrabos@ziggo.nl, 06-44551240 
   Lieneke Oosterink, Lienekoos@hotmail.com, 06-39213363 
 
Rondom 12 
Evenals afgelopen jaar zal ook het komende jaar weer een speciale overstapdienst worden 
gehouden voor de jongeren uit groep 8 van de basisschool. De ouders en kinderen worden 
persoonlijk uitgenodigd. De dienst wordt gehouden op 30 juni. Voorbereiding op 
onderstaande data 
 
Begeleiding:  Teun van der Kolk, Annie van Binsbergen-v.d. Wiel en predikant 
Tijd:   18.00 uur -19.15 uur 
Data:   19 en 26 juni(ouders schuiven om 19.15 uur aan op 26 juni) 
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Plaats:   ’t Langhuus 
 
Palmpasenstokken maken 
 
Afgelopen jaar zijn er weer palmpasen stokken gemaakt op de verschillende basisscholen in 
het dorp. Ook dit jaar zal er weer een uitnodiging komen of uw kind hier aan mee wil doen 
En daarna op palmzondag 13 april mee te nemen naar de kerk. 
 
 
Paaswake op Stille Zaterdag 
Tijdens de Paascyclus is er ook jaarlijks een Paaswake opgenomen voor de kinderen en hun 
ouders, grootouders en andere belangstellenden. Dit om niet vanaf Palmpasen meteen het 
Paasfeest te vieren, maar juist ook aandacht te hebben voor de tussenliggende periode van 
het lijden en sterven van Jezus.  
 
Begeleiding:  leiding kindernevendienst, 12 Plus groep en predikant 
Tijd:   19.00 uur tot 19.30 uur  
Datum:   zaterdag 30 maart 
Plaats:    Nicolaaskerk    
  
 

 
 

 

 

 

 


